
Zondag na kerst 31-12-2023 Bergkerk 
 
Gemeente van Christus, 
Het is vandaag een gewone zondag; de gemeente viert – zoals zij gewoon is – de liturgie op de dag 
des Heren ….  maar het is ook oudejaarsdag, we verhangen de kalender naar 2024, het besef van tijd, 
van het verstrijken van de jaren. Het is het lichtelijk opwindende gevoel, met allerlei overpeinzingen, 
het was me wel een jaar 2023 ….onvergetelijk en angstaanjagend. De socioloog Hartmut Rosa bekend  
van zijn boek ‘Leven in tijden van versnelling’ schrijft: ‘het grote probleem van deze tijd is, dat we niet 
langer het gevoel hebben op weg te zijn naar een veelbelovende toekomst, maar voortdurend bezig 
lijken te zijn de achter ons afbrokkelende rand van de afgrond voor te blijven’. Het werkt 
vervreemdend en geeft onvrede. Niet meer kunnen rusten in jezelf, in tevredenheid. 
Er wacht ons een nieuwe agenda. Waar het kerkelijk jaar als een spiraal is die maar doordraait, van 
feest naar feest, van zondag naar zondag ….. steeds op een ander punt aanhakend aan ons leven  
het verhaal gaat door van mensen met God en God met mensen … …zo bepalen de jaren van de 
kalender ons bij verglijden van de tijd. Voor het kerkelijk jaar is 1 januari, niet zozeer Nieuwjaarsdag  
maar de octaafdag van Kerst. En de zondag die daar tussenin valt is de zondag onder het octaaf van 
Kerst. Dit jaar is dat 31 december. Een zondag om in alle rust het kerstverhaal nu eens uit te lezen, we 
eindigen meestal bij de herders, maar het verhaal gaat verder, Jezus krijgt een naam en hij wordt 
volgens de voorschriften van de Thora, naar de tempel gebracht. Het overigens alleen opgeschreven  
in het Lucas evangelie. Het kindje is veertig dagen oud, de leeftijd waarop het kindje je echt aankijkt  
en een glimlachje vertoont. Het kindje wordt door zijn ouders in de tempel voorgesteld aan de 
Eeuwige. Tijdens die rituelen vindt een ontmoeting plaats Het is zelfs een kerkelijk feest geworden  
op 2 februari het feest van de opdracht van de Heer. Het is al een oud feest, 2 februari, -voor wie het 
na wil rekenen – is precies 40 dagen na de geboorte van Jezus. Maria de moeder van Jezus komt na 
40 dagen volgens de reinheidsvoorschriften uit de Thora naar de tempel om gereinigd te worden.  
Daarom wordt deze zondag ook wel ‘Maria Reiniging’ genoemd of ‘Maria lichtmis’ omdat vanouds   
de kaarsen voor gebruik in de liturgie worden gewijd ‘het licht dat geopenbaard wordt voor alle 
heidenen’ is immers in het kerstkind verschenen. 
Het zijn aloude tradities rond reinheid en licht waarmee het begroeten van nieuw leven is omgeven. 
En het gebeurt in de tempel in een geheiligde ruimte, een plek apart, begroeten van nieuw leven is 
een gewijd moment. Het gaat hier niet alleen over biologie, of geneeskunde, of ethiek, of politiek …. 
nee leven is in essentie cirkelen rond een geheim. Een intrigerende samenloop enerzijds het 
begroeten van nieuw leven anderzijds het groeten van leven dat voorbijgaat.  
En zie er is een mens geweest in Jeruzalem wiens naam was Simeon en deze mens was een 
rechtvaardige, een vrome,  een verwelkomer van Israëls troosttoeroep. Een verwelkomer ….. iemand 
die op ontvangen staat, een ontvankelijk mens voor Israëls troosttoeroep, ontvankelijk voor wat je als 
troost, als hoop krijgt aangereikt. Kijk en luister eens naar Simeon. Hij zingt zijn bekend geworden lied 
‘Nunc Dinittis’ Nu laat Gij Here uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen 
hebben uw heil gezien dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: licht tot openbaring 
voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. 
De ontmoeting met het kind in je armen is tegelijk een generatie wisseling. Voor Simeon is de aanblik 
van deze baby, dit levensbegin, ….tegelijkertijd de aanzegging van zijn eigen einde. Nu laat Gij Here 
uw dienstknecht gaan in vrede. Hij kan de duisternis in met dit kindje als een licht op zijn weg. 
Het licht van dit kind is een onthullend licht, tot val en opstanding van velen een teken dat 
weersproken zal worden ook door je eigen ziel zal een zwaard gaan … zo zullen uit vele harten  
overleggingen worden ontsluierd. Je ontvangt nieuw leven, blij en ontroerd van verwondering en 
tegelijk ‘wat zal er van dit kind worden?’ Een teken van redding… maar ook een teken dat zal worden 
weersproken.  
Priester en pastoraal psycholoog wijlen Herman Andriessen schrijft: Simeon en Hanna staan hier als 
oerbeelden van de functie die oude mensen kunnen hebben zij begroeten het nieuwe leven 
zij nemen het kind op in de keten van generaties. Zij geven een verleden aan het kind. Ouderen zijn er 
om nieuw leven te begroeten. Om het kind namens alle voorgaande generaties te ontvangen.  



Het Christus kind wordt opgenomen in het menselijk geslacht. Simeon zegent het kerstkind. Kinderen 
zegenen – is wat ouderen kunnen doen – het leven beamen en bevestigen, opnemen in de in de 
keten van geslachten. Zegen met vertrouwen en het met vrees en beven laten gaan. Het leven wordt 
begroet en geheiligd als een geheim dat gekoesterd moet worden.  
De naam Simeon is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord ‘horen’. Horen daar gaat het om  
tevoorschijn horen van woorden van leven. Simeon en Hanna zijn hoorders zij staan op wacht in de 
tempel zij houden de wacht bij het heilige van het leven zij luisteren het heilige in mensen 
tevoorschijn. Zij staan wat mij betreft als ideaalbeeld symbool voor de gemeente, ook voor ons als 
gemeente van de Bergkerk n.l. dat je de wacht houdt bij heilige woorden bij het geheim van het 
leven..zonder tastbare tekenen….. alleen met een vermoeden van geloof in een ander verhaal. De 
gemeente zingt met Simeon en Hanna een lied van verlangen dat reikt naar een nieuwe toekomst. 
Dat niemand op aarde zich verloren hoeft te voelen, bijvoorbeeld. Dat het licht zelfs niet dooft in het 
duister van de dood. Dat wij deel zullen hebben aan een vrede die alle verstand te boven gaat. En dat 
wij dat allemaal goed moeten onthouden, waar je ook woont, wie je ook bent, hoe wankel onze 
dagen ook zijn. 
Met dit verhaal gaan we het nieuwe jaar in en laten we al het oude achter ons. We wensen we elkaar 
een goede jaarwisseling. Met Simeon en Hanne als verbeelding van een horende en gehoor gevende 
gemeente. Wij verhangen vanavond de kalender we moeten weer even wennen aan 2024 maar 
weten ook dat het nieuwe jaar weer veel van het oude met zich meebrengt. Ik zit er niet ver naast 
denk ik, als ik zeg dat het voor de één een heel gelukkig jaar zal worden en voor de ander een moeilijk 
jaar. Zo gaat het immers elk jaar. Toch wijst het evangelie ons op Simeon en Hanna, zij houden de 
wacht, zij verwachten, zij luisteren nauwkeurig, zij leven in gehoorzaamheid, zij luisteren tevoorschijn  
….kunnen zij ergens het Christuskind in de armen nemen .. Waar die weg uitkomt?  … Wie zal het 
zeggen. En toch mogen we gaan als Simeon en Hanna, als wachters, als hoorders die gehoor geven,  
ook in 2024. Want Geloofd zij Vader, Zoon en Geest. Zoals het van oudsher is geweest. Zo zij het nu 
en immermeer. De jaren zijn van God de Heer Amen. 
  

 

 

 

 


